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Het schilderij dat op het voorblad is afgebeeld, heeft als titel Nederland schilderij: Oud Soest 
(Ochtendzon op de Oude Kerk in Soest) en is gemaakt door Teun Klumpers. Het schilderij is 
geen onderdeel van de Zomertentoonstelling 2025.   



Woord vooraf 
 

Beste bezoeker,  

In het boek Beeldende kunstgeschiedenis Soest en Soesterberg 20e 
eeuw geven Wim de Kan en Frans Stokhof de Jong een interessante 
beschouwing over beeldende kunst in onze gemeente in de 20e eeuw 
inclusief een naslagwerk van kunstenaars die daar hebben gewoond.1 
In het boek valt te lezen dat “de Kerkebuurt en in het bijzonder de 
Oude Kerk gedurende de hele eeuw het meest geschilderde thema is 
geweest”.   

In deze Oude Kerk van Soest is van 19 juli t/m 30 augustus 2025 de 
Zomertentoonstelling. In deze periode is de kerk van dinsdag t/m 
zaterdag van 14:00-16:00 uur geopend voor publiek. 

Elk jaar wordt in de Oude Kerk van Soest een zomertentoonstelling georganiseerd. Tot nu 
toe stond altijd één kunstenaar centraal. Dit jaar is de zomertentoonstelling op een andere 
manier ingericht en worden maar liefst vierentwintig werken tentoongesteld die door 
inwoners van Soest zijn gemaakt.  

De werken zijn stuk voor stuk uniek en daardoor verschillend van elkaar. Ze zijn met elkaar 
verbonden doordat ze gezamenlijk de Zomertentoonstelling 2025 vormen. Daarmee geven 
ze precies weer wat het thema is van de tentoonstelling: Verscheidenheid in verbondenheid.  

In het vervolg van dit boekje worden alle vierentwintig werken weergeven, op alfabetische 
volgorde van achternaam. Bij elke afbeelding is de tekst weergegeven die de maker zelf 
heeft aangeleverd.  

Wij wensen u veel kijkplezier bij de Zomertentoonstelling 2025 - Verscheidenheid in 
verbondenheid. 

Het bestuur van de Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk Soest,  

Thilly Addink  
Betty Blankenstein (voorzitter) 
George Demmenie 
Wim Janse 
Minke Klerk 
Jasper Sterrenburg   
 
 

 
1 Beeldende kunstgeschiedenis Soest en Soesterberg 20e eeuw: beschouwing over beeldende kunst in Soest en Soesterberg vóór 2000 en 
naslagwerk van kunstenaars die daar vóór 2000 hebben gewoond, Wim de Kan en Frans Stokhof de Jong, Historische Vereniging 
Soest/Soesterberg: 2014. 



Openingstekst 
 

Onderstaande tekst is namens de Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk Soest uitgesproken door 
Jasper Sterrenburg tijdens de opening van de Zomertentoonstelling 2025 op 19 juli 2025 in de 
Oude Kerk Soest. 

  

“Suggestie voor de zomeropenstelling 2025: we werken aan de hand van een thema en 
nodigen inwoners van Soest uit om een kunstwerk in te leveren. Hiervoor gaan we t.z.t. wel 
randvoorwaarden formuleren.” 

U luisterde naar een citaat uit de notulen van de bestuursvergadering van de Stichting Kerk 
& Cultuur Oude Kerk Soest, de dato 15 oktober 2024.  

De uitwerking van de genoemde randvoorwaarden volgde tijdens de bestuursvergadering 
van 4 februari jl., met als belangrijkste uiteraard het vaststellen van een thema en een aantal 
praktische randvoorwaarden zoals de afmetingen en uiterste datum van reageren.     

De reacties die de maanden daarna volgden, overtroffen de verwachting van het bestuur. 
Maar liefst vierentwintig inwoners van Soest accepteerden de uitnodiging om een werk in te 
sturen, voelden zich aangesproken door het thema en wisten beiden – hun kunstwerk en het 
thema van de tentoonstelling – met elkaar te verbinden.  

Beste mensen,  

Mijn naam is Jasper Sterrenburg en als bestuurslid van Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk 
Soest mag ik u heel hartelijk welkom heten bij deze bijzondere zomertentoonstelling. Niet 
een zomertentoonstelling waarbij één kunstenaar centraal staat, zoals de afgelopen jaren 
gebruikelijk was hier in de Oude Kerk. Nee, een tentoonstelling van een zeer divers 
gezelschap die ten minste één ding met elkaar gemeen hebben: ze zijn allen woonachtig in 
Soest.  

Ik wil dan ook alle aanwezige kunstenaars in het bijzonder welkom heten bij deze opening. 
Zonder jullie enthousiaste reacties op onze oproep waren we nooit tot dit prachtige 
resultaat gekomen. Hartelijk dank daarvoor. Een aantal kunstenaars komen na het 
openingspraatje aan het woord.  

Beste aanwezigen,  

U kent het ongetwijfeld. De boekenserie Kunstenaarskolonies in Nederland. In vrijwel elk 
museum zijn ze te vinden in de museumwinkel. De serie bestaat uit 24 delen en elk deel 
behandelt een specifieke plaats of streek. En ik snap dat wel. Over al die plaatsen is stuk 
voor stuk iets interessants te vertellen.  



Bijvoorbeeld over Laren waar de bekende schilders Jozef Israëls, Anton Mauve en Piet 
Mondriaan zich een periode hebben gevestigd.  

Bijvoorbeeld over Dordrecht dat veelvuldig is geschilderd door Aelbert Cuyp en Jan van 
Goyen.  

Bijvoorbeeld over de Duin- en Bollenstreek die tot inspiratie was voor schilders als Claude 
Monet, Vincent van Gogh en George Hitchcock.  

Bijvoorbeeld over Nunspeet waar schilders als Ben Viegers, Jaap Hiddink en Willy Martens 
zich vestigden om in de buitenlucht de Veluwse natuur te schilderen.  

En bijvoorbeeld Urk dat voor bekende schilders als Theo van Rysselberghe, Jan Toorop en 
Jan Sluijters een dusdanige aantrekkingskracht had dat zij het eiland voor kortere of langere 
tijd hebben bezocht om er diverse werken te maken.  

Wat mij betreft is er voor al die plaatsen echt wel iets te zeggen voor het feit dat er een boek 
aan is geweid in de serie Kunstenaarskolonies in Nederland. Toch mis ik één belangrijk deel 
waardoor de serie voor mij net niet helemaal compleet is.  

Een deel over de plaats waar de bekende kunstschilder Bart van der Leck jaren heeft 
gewoond.   

De plaats waar Herman Isings vele schilderijen en de overbekende schoolplaten heeft 
gemaakt.  

De plaats waar jarenlang de bekende schrijver en schilder Jakobus (Jac) van Looy heeft 
gewoond en gewerkt.  

De plaats waar schilder Engelbert L’Hoëst kleurrijke schilderijen van De Eng heeft gemaakt.  

De plaats waar illustrator, tekenaar en kunstschilder Rien Poortvliet talloze werken heeft 
gemaakt waaronder de internationaal bekende kabouterserie die in 1985 werd verfilmd als 
tekenfilm onder de naam David de Kabouter.  

En de plaats waar vandaag de dag bekende kunstenaars als Herman van Veen, Peter van 
Oostzanen en ten minste 24 andere namen prachtige kunstwerken vervaardigen.  

Hoezo 24? Nou, kijk eens om u heen om te aanschouwen wat hier allemaal aan werken 
hangt in de Oude Kerk Soest. Werken van Betty Blankenstein, Jan Buning, Wimke Delhaas, 
Martin Doesburg, Margreet Dijkstra, Hetty Gerritsen, Mana de Groot, Els Hoekstra, Guus 
Kniest, Gerard Kuit, José Marcus, Tanja Minks, Karel Nelis, Cobi Osnabrugge, Bianca Pauline, 
Jan Peters, Marry Scheffer, Gonneke Schmidt, Gon Smiet, Bea Speksnijder, Rob Swart, 
Wytske Tromp, Ingrid Verhoef en Frank Willebeek Le Mair. 

Beste mensen, ik heb het uiteraard over Soest. Waarom is Soest niet onderdeel van de 
boekenserie Kunstenaarskolonies in Nederland? Wat mij betreft een gemiste kans.  

 



Gelukkig beschikken we over het boek Beeldende Kunstgeschiedenis Soest en Soesterberg 
20e eeuw dat in 2014 door de Historische Vereniging Soest/Soesterberg is uitgegeven. In dit 
boek kunnen we lezen over de rijke kunstgeschiedenis in onze gemeente. Bijvoorbeeld over 
de eerste decennia van de twintigste eeuw waarin diverse kunstenaars, waaronder Herman 
Isings, zich vestigden aan de Kolonieweg waardoor deze weg inclusief omgeving zich volgens 
de auteurs ontwikkelde tot “een kunstenaarskolonie”. Zonder gekheid: Soest had dus echt in 
de boekenserie Kunstenaarskolonies in Nederland terecht moeten komen.  

Beste aanwezigen,  

We zijn hier vandaag bij elkaar voor de opening van een tentoonstelling van Soester 
kunstenaars. Voor zover bekend vond 99 jaar geleden, in 1926 dus, de eerste expositie in 
Soest plaats van daar wonende kunstenaars. De Soester Courant deed hier verslag van 
waarbij de verslaggever opmerkte dat “er op de expositie opvallend veel schilderijen met 
chrysanten waren”.  

Wat opvalt in de beeldende kunstgeschiedenis van Soest, is dat het lange tijd traditioneel is 
gebleven. Van moderne abstracte kunst is in de jaren twintig en dertig geen spoor te 
bekennen. Wel: schilderijen met liefelijke landschappen met boerderijtjes, tarwevelden, 
weilanden met koeien en heidevelden met schapen.  

Dit beeld veranderde na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk nauwelijks. Het is bekend dat er 
eind jaren veertig – begin jaren vijftig diverse exposities in ons dorp werden georganiseerd. 
Interessant daarbij is dat Soester kunstenaars in deze periode zochten naar manieren om 
samen te werken. Zo werd eind 1948 werkgroep De Eemstreek opgericht met als doel om 
exposities te organiseren waarbij schilderijen van leden van deze werkgroep te zien waren. 
Deze werkgroep is twee jaar later, in 1950, alweer ter ziele gegaan.  

In de Soester Courant van 31 december 1952 wordt melding gemaakt van een bijeenkomst 
van Soester kunstschilders tot oprichting van een Soester Kunstkring. Ook hier was het 
belangrijkste doel om als kunstenaars de krachten te bundelen en gezamenlijk exposities te 
organiseren.  

Begin jaren vijftig zien we zowaar een lichte artistieke stijlverandering in de werken van 
Soester kunstenaars. Zo liet de bekende Soester schilder Engelbert L’Hoëst zich inspireren 
door kunstenaarsbeweging Cobra en op zijn beurt inspireerde L’Hoëst weer andere 
kunstenaars in Soest.  

Toch blijft de kunst van Soester kunstenaars ook in de jaren vijftig en zestig van de twintigste 
eeuw overwegend traditioneel. Maar ja, je haalde het als kunstenaar uit Soest ook wel uit je 
hoofd om modern abstracte werken te maken. Als je dat deed, liep je het risico de wind van 
voren te krijgen door een redacteur van de Soester Courant.   

Immers, volgens een openingsartikel van de Soester Courant van 23 juli 1965 moest “het 
gewone volk” van moderne kunst niet veel hebben. In dit artikel wordt onder de titel 
“Kunstverwarring” fel uitgehaald naar nieuwe vormen van moderne kunst.  



“Op het gevaar af te worden beticht oerconservatief te zijn, behoudend, dom, onartistiek en 
onkunstzinnig willen we toch beweren dat veel van wat thans als kunst wordt geponeerd 
niets anders is dan wat onzinnige ‘spielerei’ van ontevredenen, onvolgroeide, en wat 
losgeslagen geesten. Toch willen ze opvallen, in de publiciteit komen, geld verdienen. Dus 
zoeken zij naarstig naar nieuwe vormen op het gebied van beeldende kunst en literatuur en 
liefst zo, dat het choqueert want dan valt het op. Er heeft zich een apart wereldje in de kunst 
ontwikkeld, waarin de een de ander dekt, helpt en poneert zonder dat men kan zeggen dat 
deze groep werkelijk contact heeft met het volk, met het publiek. […] Al dit gedoe toont 
slechts verwarring der geesten, waar menigeen nu bekendheid en geld uitslaat, maar wat 
geen stand zal houden, omdat het in wezen geen kunst is.” 

De schrijver van dit artikel zou geen gelijk krijgen. Gelukkig maar. Vanaf de tweede helft van 
de jaren zestig gaat het hard met de veranderingen in het culturele en kunstzinnige klimaat, 
ook in Soest. Zo werden er in ons dorp exposities gehouden van modern abstracte 
kunstenaars als Wim Wijnman en Herman Joosten. Ook werd in deze periode de eerste 
poëziemanifestatie gehouden. Werd kunstenaarsvereniging Artishock opgericht. Werd er 
voor het eerst een openluchttentoonstelling georganiseerd op de Eng. En voerde gemeente 
Soest beleid om kunstwerken in de openbare ruimte te plaatsen of aan te brengen.  

Beste mensen,  

De decennia daarna laten zich niet in een paar minuten samenvatten. Er worden tal van 
exposities georganiseerd in Artishock, C-drie (het huidige Idea), het Slakkenhuis (tegenover 
het gemeentehuis), het Anna Paulownahuis (aan de Burgemeester Grothestraat), de 
beeldentuin (aan de Bosstraat), Museum Soest en andere plekken in Soest. Waaronder ook 
de Oude Kerk waar een traditie begint te ontstaan van jaarlijkse tentoonstellingen. 

De auteurs van het boek Beeldende Kunstgeschiedenis Soest en Soesterberg 20e eeuw 
beëindigen hun beschouwing met de volgende woorden: “Laten we hopen dat de kunst ook 
in de 21e eeuw vurig, vlammend, ontroerend, verstillend, schokkend, spiegelend, 
waarschuwend, beschouwend, vernietigend, constructief, terugblikkend en vooruitziend 
aanwezig zal zijn. En hopelijk beperkt zich dat niet tot de privéruimten, maar is de kunst ook 
volop present in de openbare ruimte.” 

Het feit dat wij hier vandaag bij elkaar zijn om een tentoonstelling van 24 Soester 
kunstenaars te openen, komt mooi tegemoet aan deze oproep en toont wat mij betreft aan 
dat Soest nog steeds een artistiek middelpunt van Nederland.  

Beste aanwezigen,  

Dan iets over het thema van de tentoonstelling: Verscheidenheid in verbondenheid. Een titel 
die in één adem zowel uitnodigend als uitdagend klinkt. Want hoe verenigen we die twee 
begrippen — verscheidenheid en verbondenheid — in een tijd waarin verschillen vaak 
worden uitvergroot, en verbinding soms ver weg lijkt? We leven in een samenleving waarin 
het publieke debat verhardt, waarin sociale media eerder polariseren dan verbinden, en 
waarin identiteit soms meer scheidt dan verbindt. De grote vraagstukken van deze tijd — 
waaronder: klimaat en duurzaamheid, migratie en asiel, economische ongelijkheid, 



identiteit, diversiteit en inclusie, en internationale veiligheid en oorlog — vragen niet om 
meer muren, maar om meer bruggen. Juist nu lijkt het een opgave om het gesprek aan te 
gaan, om te luisteren, en om te ontdekken wat ons in essentie bindt. 

Het idee van verscheidenheid in verbondenheid is niet nieuw. Al in de oudheid schreef 
Aristoteles dat de stad pas werkelijk bestaat door de verscheidenheid aan mensen, niet door 
hun gelijkenis. Of zoals hij het zelf zei: "Een stad is niet een gemeenschap van gelijken, maar 
een gemeenschap van verschillende mensen die bijdragen aan een gezamenlijk doel."  

De 20e-eeuwse denker Hannah Arendt legde veel nadruk op pluraliteit als kern van het 
menselijk bestaan. Zij zag pluraliteit niet als iets dat overwonnen moet worden, maar juist 
als een voorwaarde voor politieke en sociale ruimte. Ze zei: 

"Pluraliteit is het feit dat we allemaal hetzelfde zijn – mensen – maar toch niemand ooit 
volledig hetzelfde is als een ander." 
Dit benadrukt dat diversiteit of verscheidenheid en verbondenheid niet elkaars tegenpolen 
hoeven te zijn, maar elkaar juist mogelijk maken. 

Oftewel: verscheidenheid in verbondenheid. 

Kunst vervult in dat opzicht een zeer wezenlijke functie: zij verbindt. Kunst is misschien wel 
de oudste en meest universele vorm van communicatie. Zonder woorden, zonder vertaling, 
kan kunst iets overbrengen dat ons allemaal raakt: emotie, verwondering, troost of hoop. Ze 
overstijgt grenzen van taal, cultuur en tijd. 

Kunst is vaak een persoonlijke expressie, maar die persoonlijke beleving krijgt pas echt 
betekenis in de ontmoeting met anderen. Een schilderij kan in stilte worden gemaakt, maar 
zodra het wordt getoond, ontstaat een collectieve ervaring. 

Een kunstwerk kan fungeren als brug: het verbindt de innerlijke wereld van de maker met de 
beleving van de kijker. Het maakt ons bewust van het feit dat we, ondanks onze verschillen, 
allemaal menselijke emoties en verlangens delen.  

Kunst kan ook werken als uitnodiging tot gesprek. Een provocerend kunstwerk kan ons 
dwingen na te denken, te twijfelen en vooral: met elkaar in gesprek te gaan. Zo ontstaat 
verbinding door gedeelde reflectie, zelfs als we het niet met elkaar eens zijn. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de Britse graffitikunstenaar Banksy. Deze persoon maakt vaak werk dat 
politieke tegenstellingen blootlegt, maar juist daardoor ontstaat publiek debat en worden 
mensen zich bewuster van elkaars standpunten. 

In veel culturen vervult kunst een belangrijke rol in rituelen: denk aan religieuze kunst, zang 
tijdens ceremonies, of maskers en dansen bij rituelen. Deze kunstvormen zijn niet bedoeld 
om te verdelen, maar juist om de gemeenschap te versterken, gedeelde waarden te vieren 
en samen verlies of vreugde te dragen. 

Kunst werkt ook letterlijk als een ontmoetingsplek. Denk aan een museum, een 
tentoonstelling of een concertzaal: daar komen mensen van verschillende achtergronden 
samen om iets te ervaren, om geraakt te worden, om te reflecteren. 



Veel kunstwerken functioneren bovendien als collectief geheugen. Denk aan monumenten 
voor slachtoffers van oorlogen, of herdenkingsbeelden voor verzetsstrijders. Ze maken het 
mogelijk om samen te rouwen, te herdenken en betekenis te geven aan gebeurtenissen. Ons 
eigen Soester verzetsmonument ‘Treurende vrouw’ van kunstenaar Albert Dresmé aan de 
Ingenieur Menkolaan is daarvan een treffend voorbeeld. Begin jaren vijftig van de vorige 
eeuw was er veel discussie over zowel de locatie als de vorm van dit monument. Toch voelen 
inwoners van Soest zich elk jaar op 4 mei juist bij dit monument verbonden in het herdenken 
van de oorlogsslachtoffers. Ook hier weer: verscheidenheid in verbondenheid.  

Beste mensen,  

Verscheidenheid in verbondenheid. Misschien wel de treffende uiting daarvan zien we om 
ons heen. Want 24 totaal verschillende kunstwerken van 24 verschillende mensen vormen 
samen de Zomertentoonstelling 2025 in de Oude Kerk van Soest. 24 kunstenaars die – hoe 
verschillend ook – met elkaar verbonden zijn doordat ze gehoor hebben gegeven aan de 
oproep om een kunstwerk in te sturen. Kunstwerken die verbonden worden door hetzelfde 
thema dat weer op geheel persoonlijke wijze is vormgegeven.  

Zoals: Familieleden die, hoe verschillend ook, zijn verbonden door hun bloedband (Betty 
Blankenstein en Margreet Dijkstra).  

Zoals: Gebouwen in een stad die door verscheidenheid van uiterlijk kunnen verbinden met 
het verleden (Martin Doesburg). 

Zoals: Vlinders die verbonden zijn in één soort, met alle verscheidenheid in 
verschijningsvorm (Guus Kniest). 

Zoals: Kleuren die allemaal weer anders zijn en tegelijkertijd ook met elkaar verbonden zijn 
doordat elke kleur is samengesteld uit verschillende kleuren (Tanja Minks). 

Zoals: Obers in een restaurant: hoe verschillend ook qua uiterlijk en houding, ze zijn 
verbonden door dezelfde werkgever en bovenal door het plezier waarmee ze hun werk 
uitvoeren (Karel Nelis).   

Zoals: Drie kinderen. Alle drie heel verschillend, maar hun belangstelling voor de kleine 
wonderen in de natuur verbindt ze (Marry Scheffer). 

Zoals: De natuur met een grote verscheidenheid aan planten en dieren, die met elkaar 
verbonden zijn door het feit dat ze elkaar nodig hebben. Bijvoorbeeld: geen bloemen zonder 
bijen, hommels en vlinders (Gon Smiet en Bea Speksnijder). 

Allemaal voorbeelden waarbij het thema verscheidenheid in verbondenheid prachtig is 
verbeeld.  

Beste aanwezigen,  

Tot slot wil ik nog even terug naar juli 1965. Eerder hoorde we hoe iemand in de Soester 
Courant de vloer aanveegde met het fenomeen moderne kunst. In de editie van de week 
daarna verscheen een reactie van de Soester kunstenaar Sebo Detmers.  



“De moderne kunst zoekt en vindt op elk gebied nieuwe vormen waaraan in onze 
samenleving een dringende behoefte blijkt te bestaan. De moderne kunst komt met iets 
anders, soms verbijsterend, soms ontroerend. Moderne kunst kan sterk individueel zijn. Wat 
de één ontroert, ‘doet’ de ander niets en een derde wordt kwaad. Moderne kunst, en dat 
betekent vrijheid in de kunst, betekent verdraagzaamheid. Als we menen door die kunst in 
de war te komen, dan zaten we reeds tevoren met onze gedachten in de knoop. Het is 
verheugend dat jonge kunstenaars voor hun mening, die vaak niet zoetsappig is, mogen 
uitkomen en niet huichelen. Doffe volgzaamheid raakt uit de tijd. Laten we hopen dat deze 
toenemende drang naar openhartigheid gevolgd mag worden door de neiging van elkanders 
standpunt kennis te willen nemen. En bij die strijd om algehele ontspanning in deze 
benauwende wereld kan de moderne kunt niet gemist worden.” 

Verdraagzaamheid. Openhartigheid. Van elkaars standpunt kennis willen nemen. Wat mij 
betreft vatten deze woorden van de Soester kunstenaar Sebo Detmers het thema van deze 
tentoonstelling perfect samen.  

Zeer gewaardeerde aanwezigen,  

Laten we vandaag bij de opening van de Zomertentoonstelling 2025 in de Oude Kerk van 
Soest dan ook niet alleen de verscheidenheid bewonderen, maar vooral de verbondenheid 
vieren die daarin schuilt.  

Bedankt voor uw aandacht.  

 

Juli 2025, Jasper Sterrenburg 
jaspersterrenburg@hotmail.com / 06-24767404 

 

Voor deze tekst is dankbaar gebruik gemaakt van het boek Beeldende kunstgeschiedenis Soest en Soesterberg 
20e eeuw: beschouwing over beeldende kunst in Soest en Soesterberg vóór 2000 en naslagwerk van kunstenaars 
die daar vóór 2000 hebben gewoond, Wim de Kan en Frans Stokhof de Jong, Historische Vereniging 
Soest/Soesterberg: 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Betty Blankenstein 

           

 

Dit schilderij is gemaakt naar een bronzen beeld dat ik kreeg bij mijn 
pensionering.                                                                                                                
Voor mij symboliseert het drie zussen uit hetzelfde gezin. Alle drie 
met een ander karakter, andere interesses, anders in het leven 
staan, zeer verschillend maar verbonden door de moeder. 

Betty Blankenstein 

Aagje Dekenlaan 19 

3768XP Soest 

e. betty_blankenstein@hotmail.com 

m. 06-15191816 



Jan Buning 

                                   

                              Gefused glas  50 x 70 cm 

Verbinding kun je op verschillende manieren symboliseren. Voor mij is een cirkel 
of kring een mooi symbool van verbondenheid.  

Een verbinding met mensen in je omgeving waarmee je een relatie of band hebt.  

Wederzijds begrip. Je staat er niet alleen voor. Je bent één van het geheel.  

De kring waarin we avondmaal vieren geeft mij ook een gevoel van verbondenheid 
met alle aanwezigen, hoe verschillend we ook zijn.  

Een kring moet echter niet “gesloten” zijn. We moeten openstaan voor andere 
kringen waar dan ook weer een verbinding mee kan ontstaan. 

Jan Buning 

e. buningjan@gmail.com 

m. 06-57348351 



Wimke Delhaas 

                      

 

Verwondering door de natuur, gezien het thema “Verscheidenheid in 
Verbondenheid”, komt het beste uit met de slak op de paddenstoel, 
zeer bescheiden, maar wel verbonden. 

 

Wimke Delhaas 

e. wjj.delhaas@gmail.com  



Martin Doesburg 

 

 

In de oude stad ontstaan door de tijd andere gebouwen die door 
verscheidenheid van hun uiterlijk kunnen verbinden met het verleden. 
 

Martin Doesburg 

Jacob Catslaan 23 

e. martindoesburg@gmail.com 

m. 06-15503943 

 

  



Margreet Dijkstra 

 

 

Bij het lezen van het thema kwam meteen “familie” in mij op; met 
name broers/zussen kunnen zo verschillend zijn op velerlei gebied, 
zoals interesses, in het leven staan, belevingen uit hun jeugd. Houden 
ze onderling contact? Hebben ze belangstelling en respect voor 
elkaar of is het alleen binding door de bloedband? 

Margreet Dijkstra  schilderij 50x50 cm verkoopprijs 300,- euro 

e. mar@margreetdijkstra.nl  



Hetty Gerritsen 

                      

 

In verscheidenheid op zoek naar verbondenheid. 

Hetty Gerritsen 

e. hetty_gerritsen@hotmail.com 

m. 06-21244586 

  



Mana de Groot 

 
1. Verbondenheid.  

Ik heb kleuren gekozen die samen een geheel vormen. Tinten rood en wit 
overlopend in roze en paars.  

Het meisje/wezen is verbonden met haar omgeving door haar kleuren die 
overlopen in de achtergrond en doordat ze een statige maar toch stromende, 
bewegelijke uitstraling heeft net als de achtergrond.  

2. Verscheidenheid.  

Blauw en geel passen ook in het geheel maar door deze kleuren, vooral het geel, 
geïsoleerd te schilderen, ontstaat er beweging en een contrast tussen de kleuren 
wat spanning, verscheidenheid oproept. Dit doe ik ook door een wereld te 
verbeelden die vervreemdend is, hoge overweldigende gebouwen, donkere 
onheilspellende luchten en een weg die is veranderd is in een stromende golvende 
massa.  

De houding van het meisje/wezen is ietwat stijf, ze lost niet op in haar omgeving, 
ze valt op. Ze heeft een gespannen sfeer om zich heen, niet geheel ontspannen. 
Haar ogen zijn hard en lijken nietszeggend, toch stralen ze eigenheid en 
ondeugendheid uit.  

Mana de Groot e. manakunja@outlook.com  



Els Hoekstra 

 

 

Thema “verscheidenheid in verbondenheid”  

De bomen verschillen van elkaar, maar hebben                                                         
ook overeenkomsten.                                                                                    
In alle seizoenen om zo evenwichtig                                                                                  
en overtuigend om zo onaantastbaar                                                                                                
en met zo’n grandeur in alle seizoenen                                                                    
van je leven jezelf te blijven                                                                             
daar moet je wel een boom voor zijn   

Hans Bouma  

 

Els Hoekstra  

e. e.w.hoekstra@live.nl  

m. 06-12073954 

  



Guus Kniest 

                        

Bijschrift bij schilderij Guus Kniest (2 haiku’s) 
         
De Vlinder 
Verbonden: Eén soort 
Met alle verscheidenheid 
In verschijningsvorm 
  
Eén vlinderleven 
In verscheidene fasen 
Van rups naar vlinder 
 
gkniest@kpnmail.nl  



Gerard Kuit 

 

 

Le Mont Saint Michel: 
  
Deze pentekening toont de verbondenheid van land en water. 
Bij vloed is het een eiland en bij eb een deel van het vaste land. 
  
Gerard Kuit 
Haverweerd 77 
m. 06-21256459  tel. 035-6023015 
gerardkuit@kpnmail.nl 
www.pentekenaar.nl 
 

Pentekening  350,- euro 

  



José Marcus 

                
 
Verzoening 
Verzoening een keuze, een proces, een hoopvolle daad van herstel. 
Dit schilderij is opgebouwd uit verschillende technieken en lagen. 
Centraal staat de aarde - symbool voor onze gebroken en verdeelde 
Wereld - met daar overheen een olijftak, het teken van hoop, vrede en 
verzoening . 
In een tijd waarin verdeeldheid toeneemt, groeit ook het verlangen naar 
verbinding. 
Naar vrede tussen volken, culturen en mensen. 
Naar heling van wat verscheurd is. 
 
José Marcus    Mixed-Media 50x70 cm op doek 
e. josemarcus.nl@gmail.com                                                                    
m. 06-45630981 



Tanja Minks 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In kleur en vorm heb ik het thema geïnterpreteerd. Alle wezens verschillen van 
elkaar zoals elke kleur anders is en elke kleur uit verschillende kleuren 
samengesteld is. Op deze manier zijn we met elkaar verbonden. In het schilderij 
heb ik dit weergegeven door kleuren die verlopen. De breedte van de 
verschillende kleuren is willekeurig. Het geeft aan dat groepen in meer of 
mindere mate verschillen. Ik schilder al twintig jaar abstract met olieverf op 
linnen. 

Tanja Minks  Albert Hahnweg 12  3762 VE Soest 

www.tanjaminks.nl    info@tanjaminks.nl  

m. 06 28888611  

Verbonden (2025) 

60x50 cm 

Olieverf op linnen   € 660,- 



Karel Nelis 

 

 

 

Alle drie zijn ze verschillend: qua uiterlijk, houding... 
             Alle drie dragen dezelfde kleding 
                             werken voor dezelfde baas 
                             hebben ons met plezier eten opgediend. 
 
Karel Nelis 
Aagje Dekenlaan 19 
e. karel_nelis@msn.com 

m. 06-20648935 

 

  



Cobi Osnabrugge 

                    

Als bron van licht en warmte maakt met name de zon het leven op aarde mogelijk. 
Door haar hoge positie in de lucht en de helderheid van haar licht werd gedacht 
dat de zon alles zag. Ook in het christendom wordt de zon wel als een symbool 
van God gezien. De neutraliteit waarmee zij alle - goede en slechte – mensen, in 
hun grote verscheidenheid, in haar gaven laat delen, is datgene waarin wij allen 
verbonden zijn. 

Cobi Osnabrugge-Brak, Verlengde Talmalaan 21, tel. 035-6023276                     
m. 06-40469763  email: cobi.osnabrugge@gmail.com  

Formaat: 50x70, op linnen 

Techniek: collage van zelfgedrukte monotypes met olieverf, gedrukt op 
courantpapier 



Bianca Pauline 

 

 

De Laatste Oogst. 
 
Dit fotokunstwerk heb ik gemaakt omdat het de plek weerspiegelt 
waar ik geboren en getogen ben. 
Waar het heden en het verleden verbonden worden. 
 
Photographic artist Bianca Pauline. 
 
Bianca Pauline 
Tel. nr. 06-40639592 
Titel kunstwerk - De laatste oogst 
Afmeting - 43 x 38  
Prijs – 1.095 euro 
 
Social Media 
 
Website -  www.BiancaPauline.nl 
Video Art - https://www.youtube.com/@BiancaPauline/videos 



Jan Peters 

 

Power vrouwen zijn een voorbeeld van verscheidenheid in 
verbondenheid over de hele wereld, ongeacht afkomst van ras, geloof 
en geaardheid. 
Afmeting schilderij: 40 x 50 cm excl. lijst. 
Verkoopprijs: € 175 
 
Jan Peters 
Larixlaan 9a 3768BD Soest 
035-6025666 en 06-53733676 



Marry Scheffer 

 
 
 
Deze kinderen zijn heel verschillend. Maar hun belangstelling voor de 
kleine wonderen in de natuur verbindt ze. Ze zijn als het ware alle 
drie deel van de natuur. 
 

Marry Scheffer  Lijsterbeslaan 10  

e. marryscheffer@gmail.com 

m. 06-51649987 

  



Gonneke Schmidt 

             
 
Dit schilderij geeft een impressie van een samenkomst van mensen. Het laat zien 
dat er verbondenheid is. 
Bijvoorbeeld een familiebijeenkomst, een vereniging van gelijkgestemden of een 
kerkgenootschap. 
Ook zijn er verschillen tussen de afzonderlijke personen, ook al is dat aan de 
buitenkant niet altijd te zien. 
 
Gouache op doek met houten baklijst. 
70 bij 50 cm 
€ 400,00 
 
Gonneke Schmidt 
Rembrandtlaan 3 
3761 AG Soesgonnekeschmidt@gmail.com  www.gonneke.exto. 



Gon Smiet 

                                   

De natuur is voor mij een voortdurende inspiratie. Wijzelf zijn daar 
een onlosmakelijk onderdeel van. Toen ik erover nadacht hoe het 
thema “verscheidenheid in verbondenheid “ weer te geven, hoefde ik 
er ook niet heel lang over na te denken en kwam dit doek bijna als 
vanzelf uit mijn kwasten op het linnen tevoorschijn. 
Alles heeft met elkaar te maken, geen bloemen zonder bijen, 
hommels en vlinders. Als mens zijn we heel erg afhankelijk van wat de 
natuur ons te bieden heeft. Laten we daar heel zuinig op zijn. 
 

Naam :  Bobette (Gon Smiet) 
Adres:  Lange Brinkweg 64.  (3764 AE) 
Mobiel:  06 38 65 04 90 
Afmeting doek : 50 x70 cm 
Prijs doek :   € 250 



Bea Speksnijder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is in de natuur waar de Verscheidenheid in Verbondenheid 
samen leeft; in hetzelfde gebied. 
Het zijn weliswaar allemaal kleinere dieren die op mijn schilderij te 
zien zijn, in dit denkbeeldige natuurlijke gebied. 
  

Bea Speksnijder 

e. bea.speksnijder@kpnmail.nl 

m. 06-42854077  



Rob Swart                                  

                   
 
Verscheidenheid in Verbondenheid geeft Schoonheid 
 
Verscheidenheid gesymboliseerd door diepe kleuren, verbonden door 
het lood van gebrandschilderde ramen, bevrijd door het licht van de 
zon, en weer verbonden door de patronen van de tegels op de oude 
kerkvloer. Geïnspireerd door een projectie van glas-in-loodramen op 
de grond van een oude Bourgondische kerk. 
 
Rob Swart 
Van Lenneplaan 31a 
3768 XN Soest 
e. rob_swart@kpnmail.nl   m.  06-82243735   
https://nationaalatelier.nl/kunstenaar/1523/rob-swart/ 



Wytske Tromp 

 
U ziet hier een compositie van diverse (verscheiden) patronen. 
De gevoelens en gedachten die tijdens het schilderen bij mij boven 
kwamen, zijn bepalend geweest voor de kleuren en vormen.  
Mijn streven was om tot een harmonisch geheel te komen. 
 
(Anne) Wytske Tromp 
m.  06-20970533 
e.  trompanne@gmail.com   
  
  



Ingrid Verhoef 

.

 

 

De vele – verscheidene – stukjes porselein zijn aan elkaar gehaakt – 
verbonden – en vormen samen een nieuw object. Verscheidenheid in 
verbondenheid. Het geheel meer dan de som der delen. 
Ik hou van assembleren, van samenstellen, van kleinere onderdelen 
een nieuw geheel maken. Ik heb een passie voor keramiek en een oude 
liefde voor textiel. In dit werk heb ik dit alles kunnen combineren.  
 
Naam werk      Freedom 
Afmetingen     30 x 30 x 40 cm 
Materiaal         porselein, katoen 
Prijs                 € 395,- 
  
Naam maker    Ingrid Verhoef 
Adres              Van Mecklenburglaan 27, Soest 
Telefoon          06-22554765 

 



Frank Willebeek Le Mair 

 

 

Het schilderij heeft het kenmerk 
verscheidenheid in gebondenheid, door 
de verbinding in de bloemenpracht uitgevoerd in acrylverf op papier. 
 
Frank Willebeek Le Mair  
Boekweitland 48 
3764 ZM Soest 
e. willebeeklemair@yahoo.com  
m. 06-11759793  



Wij waarderen uw steun 
 

Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk Soest organiseert jaarlijks twee tentoonstellingen: tijdens 
de veertigdagentijd voor Pasen en een Zomertentoonstelling.  

Het werk van de Stichting is volledig afhankelijk van giften. Uw gift is dan ook zeer welkom 
en wordt zeer gewaardeerd.  

Via onderstaande QR-code kunt u een gift overmaken:  

 
 
 

 

 

 

 

 

Ook is het mogelijk om vriend te worden van de Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk Soest. 
Meer informatie hierover is te vinden op onze website: www.kerkencultuursoest.nl.  

Dank u wel.  


