Opening tentoonstelling Kruiswegstaties
(Tanja Minks)
9 maart 2025, De Oude Kerk, Soest

Jasper Sterrenburg

Beste aanwezigen,

Hartelijk welkom bij de opening van de tentoonstelling Kruiswegstaties. Een
bijzonder welkom aan degene die verantwoordelijk is voor de totstandkoming
van de werken: Tanja Minks. Tanja: fijn dat je er bent vandaag.

Mijn naam is Jasper Sterrenburg en ik mag namens het bestuur van de Stichting
Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest een aantal woorden tot u richten.

Na een korte inleiding van mijn kant zal Tanja zelf meer vertellen over haar
leven als kunstenaar, haar inspiratie en de totstandkoming van de
Kruiswegstaties die we vandaag kunnen bewonderen.

Vervolgens zal de Cantorij van de Oude Kerk Soest onder leiding van Cor de Jong
een aantal liederen ten gehore brengen.

Kortom, er staat ons wat mij betreft een mooi uur te wachten!

Beste mensen,

Jaarlijks publiceren NS en ProRail de zogenaamde Stationsbelevingsmonitor.
Deze monitor komt tot stand op basis van vragenlijsten die treinreizigers
invullen. De vragen gaan over onderwerpen als de ervaren veiligheid,
voorzieningen en hygiéne in en rond de stations.

We zoomen even in op de resultaten van 2024. Vorig jaar telde Nederland 393
treinstations. Gemiddeld werden deze stations in de Stationsbelevingsmonitor
beoordeeld met het rapportcijfer 7,2. Van de 393 bevinden zich 3 stations in
Soest. Alle drie worden zij hoger dan het landelijk gemiddelde beoordeeld.
Station Soest Zuid scoort een 7,3. Station Soest een 7,6 en station Soestdijk zelfs
een 7,8. Station Soestdijk staat daarmee op plek 23 van de totale ranglijst.
Binnen de provincie Utrecht staat station Soestdijk samen met Bilthoven op een
gedeelde tweede plaats. Alleen Driebergen-Zeist scoort binnen onze provincie
net iets hoger.



Hoe kan de hoge score voor station Soestdijk worden verklaard? Reizigers blijken
vooral waardering te hebben voor de kleinschaligheid en het feit dat het
ogenschijnlijk schoon is op en rond het perron. De waardering komt ook door
het zicht op het monumentale stationsgebouw dat in 1897 is gebouwd als
wachtkamer voor koningin Emma en waar vandaag de dag DLC Café in is
gevestigd. De hoge waardering komt ook door het feit dat het een rustig station
is, gemiddeld stappen er op een werkdag op Soestdijk nog geen 700 reizigers in-
of uit de trein. Trouwens, voor station Soest lag het aantal in- en uitstappers in
2023 op slechts 207, daarmee is dit station een van de minst gebruikte stations
van heel Nederland. Tot slot kan de positieve waardering worden verklaard
doordat reizigers zich in hoge mate veilig voelen; er vinden relatief weinig
incidenten plaats op dit station.

Je veilig voelen. Een schone en opgeruimde omgeving. Uitzicht op een
monumentaal gebouw. Dat zijn dus bepalende factoren in de waardering van
een station. Dat is ook niet zo gek als we bedenken wat je doorgaans doet op
een station: je wacht, je stapt in, je stapt uit of je stapt over. En dat is precies de
betekenis van het woord station. Het komt namelijk van het Latijnse woord
‘statio’ wat stilstand of standplaats betekent. Statio komt weer van het Latijnse
werkwoord ‘stare’ wat staan betekent. Als treinreiziger sta je op het perron op de
trein te wachten (‘stare’), die vervolgens op het station tot stilstand komt (‘statio’).

Beste mensen,

Net als station komt ook het woord statie van het Latijnse woord ‘statio’. En
hiermee komen we aan bij de betekenis van het fenomeen kruiswegstaties. Een
kruisweg vertelt via afbeeldingen de lijdensweg van Jezus. Mensen lopen langs
schilderijen of beeldhouwwerken en staan stil bij de belangrijkste
gebeurtenissen uit deze lijdensweg. De verschillende kruiswegstaties vormen
daarmee als het ware afzonderlijke stations: plekken om stil te staan, in dit geval
innerlijk stil te staan bij de weg die Jezus ging en bij wat er gebeurde gedurende
de laatste uren van zijn leven op aarde.

Wat zijn dat eigenlijk, kruiswegstaties? De Kruisweg dateert van de late
Middeleeuwen. In Jeruzalem zochten pelgrims naar de plaatsen waarlangs
volgens het evangelie en de traditie de lijdensweg van Jezus had geleid. Toen alle
plaatsen eenmaal gemarkeerd waren, vormden ze - statie aan statie - de
Kruisweg, in het Latijn Via Crucis, ook wel Via Dolorosa (Lijdensweg) genoemd.



Het voorbeeld van de Kruisweg in Jeruzalem maakte grote indruk op de
pelgrims uit het Westen. Op veel plaatsen thuis werden vergelijkbare
lijldensroutes uitgezet, soms in de open lucht, langs de wegen of tegen een
heuvel op, soms ook in een kerk of kapel.

Aanvankelijk hield men zich in de vormgeving van de lijdensweg aan de
verhalen van de evangelisten. Al snel werden ook meer legendarische details in
de uitbeelding verwerkt. Bekend is in dit verband met name de Heilige Veronica.

In de vijftiende eeuw telde de Kruisweg al zeven staties. Tot halverwege de 18°¢
eeuw was er niet een eenduidig aantal staties. Uit diverse publicaties en
afbeeldingen valt op te maken dat het aantal varieerde van 7 tot 22 staties.

In 1741 werd onder Paus Benedictus XIV de aanwezigheid van een kruisweg
verplicht in alle rooms-katholieke kerken. En 10 jaar later, in 1751 dus, kreeg de
Kruisweg een vaste vorm: ook het aantal van 14 staties werd in dat jaar officieel
vastgelegd. Kortom: vanaf 1751 is het in elke katholieke kerk verplicht om niet
alleen kruiswegstaties aan te brengen, maar daarbij ook het getal van 14 aan te
houden.

Beste aanwezigen,

Ik noemde een aantal keer het getal 14. U ziet er vandaag hier in de Oude Kerk
van Soest 12 hangen. En dat is echt niet omdat Tanja zich heeft vergist in het
aantal of geen zin meer had om de laatste paar te schilderen. Sterker nog, de
serie kruiswegstaties van Tanja bestaat niet uit 14 maar uit 15 schilderijen, we
horen zo waarom zij een extra station of statie heeft toegevoegd. De reden dat
we er vandaag 12 zien, is eigenlijk heel simpel: de beschikbare ruimte. Als we aan
beide zijden van het kerkgebouw 7 schilderijen van dit formaat zouden hangen,
zouden ze te dicht bij elkaar hangen met het risico dat de kijker wordt afgeleid en
beperkt wordt in de concentratie op de verschillende staties.

Beste aanwezigen,

Het meest gangbare is dus een kruisweg die bestaat uit 14 staties:

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Een bekend verhaal, alle evangelisten
maken hier melding van.



Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Hierover lezen we alleen in het
evangelie volgens Johannes. “Zij voerden Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis
naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha”.

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. In de Bijbel lezen we
weliswaar dat Jezus op een gegeven moment niet meer in staat was om het
kruis te dragen, maar er staat nergens dat hij is gevallen. In de loop van de
eeuwen is deze passage toegevoegd om het lijden van Jezus extra kracht bij
te zetten en tot de verbeelding te laten spreken.

Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. In de Bijbel kunnen we lezen dat
Maria - net als een aantal andere vrouwen uit Galilea - aanwezig was bij het
kruis op Golgotha. Het is niet bekend dat Jezus haar tijdens de Via Crucis
zou hebben ontmoet. Ook deze statie is een latere toevoeging aan het
verhaal zoals we dat uit de Bijbel kennen. En ook hier uiteraard bedoeld om
nog meer passie uit te stralen. Want wat is er meer hartverscheurend dan
een moeder die haar kind ziet lijden?

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Simon van Cyrene, de grote
pechvogel in dit verhaal. Als nietsvermoedende voorbijganger wordt hij
geronseld uit de menigte en gedwongen om het kruis te dragen. Het moet
voor hem een schande zijn geweest dat hij dit vervloekte kruis moet dragen.
Hij doet het noodgedwongen, hij kan er niet onderuit.

Veronica droogt het gelaat van Jezus. Opnieuw een scene die we niet in de
Bijbel kunnen lezen. De ontmoeting tussen Jezus en de Heilige Veronica. Zij
zou, volgens Middeleeuwse legenden, één van de vrouwen geweest zijn, die
Christus op zijn kruisweg trof en aansprak (Lucas 23: 27-31). Veronica reikte
Jezus een doek aan om het bloedige zweet af te vegen. De doek zou een
afdruk van Jezus’ gezicht hebben gekregen (vera icon = Latijns voor ware
afbeelding, vandaar haar naam Veronica).

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.

Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem. Hierover kunnen we lezen
in Lucas 23. “En Hem volgde een grote menigte van volk en van vrouwen,
die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. En Jezus wendde
Zich tot haar en zeide: Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar
weent over uzelf en over uw kinderen”.



9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Voor de derde keer een
scene waarop te zien is dat Jezus valt. Waarom drie keer een scene die niet
eens in de Bijbel wordt genoemd? Ook hier is het de bedoeling om de
passie extra te benadrukken: tot drie keer toe valt Jezus met kruis en al op
de grond. Het getal drie is daarbij geen toevallige keuze: het is een van de
belangrijkste getallen in de Bijbel. Het is het getal van harmonie, van Gods
aanwezigheid en van volledigheid. Drie is verbonden met de Heilige Drie-
eenheid, met de drie geloofsgetuigen van vo6r de zondvloed, Abel, Henoch
en Noach, en de drie patriarchen of aartsvaders na de zondvloed, Abraham,
Isaak en Jakob. God zelf wordt beschreven met het drievoudige: “Hem Die is
en Die was en Die komt”. En uiteraard kennen we het getal drie van de
derde dag waarop Jezus is opgestaan uit de dood.

10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. In de Bijbel lezen we niet van het
moment zelf dat Jezus van zijn kleren wordt beroofd. Wel dat de soldaten
het lot wierpen en zijn kleren verdeelden.

11. Jezus wordt aan het kruis genageld. Waarschijnlijk de meest afgebeelde
scene uit het lijdensverhaal. Vaak afgebeeld met een grote schare mensen
eromheen. Maria, de moeder van Jezus, haar halfzuster Maria Klopas en
Maria Magdalena. De evangelist Johannes. Jozef van Arimathea en
Nikodemus. Soldaten. Farizeeén en schriftgeleerden. Op veel schilderijen
van de kruisiging van Jezus is het drukte van jewelste.

12. Jezus sterft aan het kruis. Een intiem moment waarop Jezus contact zoekt
met zijn Vader en met luide stem riep: “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn
geest.”

13. Het lichaam van Jezus rust in de armen van zijn moeder. De zogenaamde
Pieta, oftewel compassie of piéteit. Ook dit is een veel afgebeelde scene,
zowel op schilderijen als in de beeldhouwkunst. Misschien wel de meest
bekende is de Pieta van Michelangelo in de Sint Pieter in Rome.

14. Jezus wordt in het graf gelegd.



In de kruisweg van Tanja Minks die wij hier vandaag zien, ontbreken nummer 1
‘lezus wordt ter dood veroordeeld’, nummer 7 ‘Jezus valt voor de tweede maal
onder het kruis’ en nummer 13 ‘Het lichaam van Jezus rust in de armen van zijn
moeder’. Zoals gezegd, heeft Tanja een vijftiende statie toegevoegd, namelijk ‘De
opstanding van Jezus'. Het toevoegen van deze vijftiende statie werd binnen de
Katholieke kerk pas rond 1960 toegestaan. Deze vijftiende statie verbeeldt dus
de verrijzenis van Jezus Christus en wordt daarmee ook wel de Paasstatie
genoemd. Deze statie helpt de gelovigen niet alleen maar stil te blijven staan bij
het lijden en de dood van Jezus Christus, maar ook de opstanding en het nieuwe
leven te overdenken.

Tot slot kort nog iets over de plaatsing van de kruisweg. Hier hebben eigenlijk
nooit voorschriften over bestaan, maar als hij langs de muur van een kerk hangt,
is dat meestal eerst op de noordwand van oost naar west en verder op de
zuidwand van west naar oost. Deze gewoonte is waarschijnlijk gebaseerd op de
kruisweg in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. Ook wij volgen deze traditie en
starten de kruisweg aan de noordmuur van oost naar west, bij het doopvont dat
symbool staat voor het begin van het leven als christen, oftewel volgeling van
Christus.

Beste aanwezigen,

De kruiswegstaties die hier hangen zijn van de hand van Tanja Minks. Tanja:
nogmaals heel fijn dat je hier bent. Mag ik je uitnodigen om ons iets meer te
vertellen over jezelf, je werk in het algemeen en deze serie kruiswegstaties in het
bijzonder?

1. Allereerst: wie is Tanja Minks?

2. Op internet kunnen we zien dat je de afgelopen jaren veel hebt
geschilderd. Wat is kenmerkend voor jouw schilderstijl? Hoe weten we
dat we naar een werk van Tanja Minks kijken? (0.a. abstract expressief,
doorschemeren onderlaag)

3. De kruiswegstaties zijn het enige werk dat je hebt gemaakt met een
duidelijke verwijzing naar een religieus verhaal. Wat was voor jou de
belangrijkste beweegreden om de serie kruiswegstaties te maken?

4. Je hebt ook bewuste keuzes gemaakt in het kleurgebruik, kun je hier iets
over vertellen? (lopen in elkaar over, de kleur van het kruis op elke statie
anders)



w

Het valt op dat in alle kruisen een soort van knik zit, heeft dit een

specifieke betekenis?

6. Je vertelde me eerder dat jouw kruiswegstaties al eerder, namelijk in
2014, in De Oude Kerk Soest hingen. Na afloop van de expositie zou je de
staties Jezus wordt ontkleed, Graflegging en Opstanding hebben
vervangen? Wat was daarvan de reden? (wilde meer licht aanbrengen)

7. Je bentvooral gehecht aan nummer 8 ‘Jezus troost de wenende vrouwen
van Jeruzalem'’, waarom is dat? (mooie vorm van de vrouwen die hun
armen omhoog slaan, zit ook een glans op het schilderij)

8. Je vertelde me eerder dat het bijzonder is dat nummer 6 ‘Veronica droogt
het gelaat van Jezus’ hier hangt, waarom is dat? (wordt doorgaans niet
geleend omdat het verhaal niet in de bijbel staat)

9. Bij nummer 5 'Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen’ zien we
als enige van alle staties twee kruisen, waarom is dat?

10. Bij nummer 10 ‘Jezus zit ontkleed’ zien we iets bijzonders. Wat is dat?
(gaatje in het doek)

11. Nummer 14 ‘Graflegging’ en 15 ‘Opstanding’ tonen beide ronde vormen,
maar verschillen duidelijk van kleur. Welke keuzes heb je hierbij
gemaakt?

12. Publiek: heeft u vragen aan Tanja Minks?

13. Jouw werken hangen hier de komende weken van de veertigdagentijd.
Wat hoop je dat de kruiswegstaties doen met de mensen die ze komen
bekijken?

14. Tot slot: ongetwijfeld zijn er mensen die na het zien van de

kruiswegstaties meer werk van jou willen zien. Wat kun je deze mensen

meegeven? (Museum Soest, kaarten, website)

Beste mensen,

Zoals gezegd, is er na afloop ook nog de mogelijkheid om Tanja vragen te stellen
over haar werk. Ook de komende weken tot Pasen is de Oude Kerk op zaterdag
en zondag van 14.00 - 16.00 uur geopend en bent u van harte welkom om de
schilderijen opnieuw te bewonderen.



Beste aanwezigen,

Wij vervolgen nu het programma met een concert van de cantorij van de Oude
Kerk Soest onder leiding van Cor de Jong. Cor: ook fijn dat jij hier vanmiddag
aanwezig bent en dat je met de cantorij een aantal liederen hebt willen
voorbereiden. We gaan luisteren naar een aantal liederen, namelijk:

1. O Lam van God, onschuldig

2. O hoofd vol bloed en wonen

3. Daar gaat een lam

Beste Tanja Minks. Beste Cor de Jong. Beste leden van de cantorij van de Oude
Kerk van Soest. Veel dank voor jullie medewerking aan deze opening.

Beste aanwezigen en geinteresseerden, de expositie Kruiswegstaties van Tanja
Minks is hierbij geopend. Veel dank voor uw aandacht.



